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VOORWOORD

Macht, macht en nog eens macht. Als we 
het nieuws bekijken, worden we voort-
durend geconfronteerd met de gevolgen 
van mensen die macht willen hebben: 
macht over mensen, land, grondstoffen, 
goederen. Macht over meningen, feiten 
en ervaringen. Maar ook worden we ge-
confronteerd met machtszucht op kleine 
schaal, om ons heen of soms in onszelf.  
Op 23 november hebben we het hoogfeest van Chris-
tus Koning gevierd, waar we werden herinnerd aan 
het feit dat – zoals de naam van het feest zegt – Chris-
tus Koning is, koning over hemel en aarde. De werke-
lijke grootmacht is Hijzelf omdat zijn Vader Hem alle 
macht gegeven heeft. 
Als we belijden in de ge-
loofsbelijdenis: “ik geloof 
in God de Almachtige 
Vader”, wat bedoelen we 
daarmee? Almacht wil 
ten eerste iets zeggen over 
God zelf. Hij staat boven alles. Hij is het zijn zelf. In 
Hem komt alles in het zijn. Wat volgt daaruit? God is 
dus niet competitief. Hoe dichter God bij ons komt, 
hoe meer we onszelf worden, dichterbij onszelf ko-
men. 
En ten tweede wil almacht iets zeggen over de band 
met wat God geschapen heeft: niets kan zich uitein-
delijk aan zijn heerschappij onttrekken. Echter, we 
zeggen niet: “ik geloof in God de almachtige”. We 
zeggen: “ik geloof in God de almachtige Vader” en 

dat is een verschil. Het woord ‘vader’ zegt 
veel over de wijze van almachtig zijn. Het 
is een almacht in liefde die onze vrijheid 
als mens geheel respecteert.
Wanneer de Bijbel God almachtig noemt, 
hanteert zij geen simpel machtsbegrip 
van ‘God kan alles’. De engel zegt wel 
aan Maria: ‘voor God is niets onmoge-

lijk’, maar dat is anders dan ‘God kan alles’ in de zin 
van willekeur. Gods almacht is een almacht van zijn 
mededogen met de naaste. Gods almacht zit hem in 
zijn betrokkenheid. Dat staat haaks op de neiging van 
de mens om alles te richten op het eigen wel en wee, 
soms ten koste van anderen. 

Het is Advent als voor-
bereiding op Kerstmis, 
waar we vieren dat God 
onder ons is gekomen als 
een kwetsbare baby zon-
der wereldse macht. De 
armoede en het hout van 

de kribbe is ook al een verwijzing naar de machte-
loosheid op het hout van het kruis en tevens naar de 
verrijzenis, waar God zijn almacht laat zien op een 
voor ons onvatbare wijze: de liefde overwint de haat. 
Laten we in die Geest bidden voor de vrede in de we-
reld en bidden opdat Gods rijk moge komen.

Macht
Pastoor Dieter Hedebouw
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“Gods almacht is een al-
macht van zijn mededogen 

met de naaste”
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De redactie zoekt jou!
De redactie is op zoek naar mensen 

die het leuk zouden vinden om voor 

het parochieblad te schrijven.

Schrijfervaring is niet nodig, enthou-

siasme is het belangrijkste. We maken 

vijf of zes bladen per jaar en vergade-

ren eens in de twee maanden.

Interesse? Laat het ons weten via

parochieblad@rkfranciscus.nl!

Nieuwjaarskoffie 
in Someren
Op bladzijde 4 en 5 van dit blad kunt 

u lezen over het nieuwe keukentje in 

de kerk van Someren. De hoop is dat 

daar vanaf volgend jaar met regel-

maat na vieringen koffie gedronken 

kan worden. Dat is sowieso het geval 

na de nieuwjaarsviering op 4 januari 

om 9.30 uur. Iedereen is dan welkom 

na de Mis voor koffie, thee en gezel-

ligheid.

Markante plaatselijke ka-
tholieken in nieuw boek 
Op 30 november brengt Cees Verha-

gen het boek Kende gij ze nog! uit. 

Daarin vertelt hij ruim vijftien verha-

len over bijna vergeten mensen uit de 

geschiedenis van Someren en Asten. 

Daar zitten ook een paar katholieke 

verhalen bij. Zo beschrijft hij de reis 

die zeven missionarissen uit Some-

ren en Asten naar China maakten en 

vertelt hij hoe 22 mannen als soldaten 

(zoeaven) voor de paus gingen vech-

ten. Het boek zal verkrijgbaar zijn in 

de lokale boekhandel in Someren.

Gerarduskalender weer 
verkrijgbaar
Ook dit jaar is hij weer te koop: de 

Gerarduskalender! Met een mix van 

spreuken, Bijbelteksten, mopjes, puz-

zels, recepten en toelichtingen bij ker-

kelijke feesten. Gezellig in iedere keu-

ken, op kantoor of op het nachtkastje.

De kalender past onder elke kerst-

boom! U kunt hem bestellen via:

kloosterwittem.nl/
bestelgerarduskalender, 

maar dan betaalt u portokosten. Houd 

de parochiewebsite in de gaten, want 

er zijn ook lokale verkopers en soms 

is de kalender ook na afloop van onze 

vieringen te koop. 

Vieren bij de zusters
In de koude winterperiode bent u 

iedere donderdagavond welkom in 

huize Amalia (Wilhelminastraat 29 

Asten), in de kapel van de zusters 

franciscanessen voor een verstild ge-

bedsmoment met uitstelling van het 

allerheiligst sacrament om 18.00 uur. 

Om 19.00 uur is er daarna een een-

voudige eucharistieviering.

Huiszegens 
Het is een mooie katholieke gewoon-

te om aan het begin van een nieuw 

jaar je huis te laten zegenen. Daarom 

stelt het pastoraal team zich in janua-

ri weer beschikbaar voor nieuwjaars-

huiszegeningen. Die kunt u aanvragen 

via pastoraalteam@rkfranciscus.nl.

Zie de site voor meer en 
uitgebreidere berichten:

www.rkfranciscus.nl

Mooie installatieviering voor
pastoor Hedebouw
Op zondag 19 oktober vond de plechtige installatieviering van pastoor Hede-

bouw plaats in de kerk in Asten. Daarbij beloofde hij zijn taken als pastoor 

“naar eer en geweten” te vervullen. Bij de viering waren ook heel wat gildes uit 

de dorpen aanwezig, die een vendelgroet brachten. Na de viering was er een 

receptie in ’t Kwartier. Zie de website voor een uitgebreid verslag en mooie 

foto’s.

Foto: Patricia Willems
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REPORTAGE

De kerk bestaat niet alleen uit stenen en hou­
ten banken, hij wordt pas levend door wat 
mensen er samen van maken. We intervie­
wen vandaag Johan Smits over zijn inzet voor 
de nieuwe keuken in de koffieruimte van de 
Somerense Lambertuskerk. Een man die 
zichzelf omschrijft als ‘de gebouwenman’ en 
die liever doet dan praat.

We lopen samen door de kerk en Johan vertelt on-
dertussen wat er te zien is: de preekstoel, het enorme 
hoogaltaar van de zusters en het rijke verleden. Hij 
weet er veel van, onder andere omdat hij meegehol-
pen heeft aan het boek over de geschiedenis van deze 
kerk, geschreven door Cees Verhagen. Hij toont het 
in de Lambertuskerk herplaatste altaar van de in-
middels afgebroken Pauluskerk en legt uit dat je aan 
de kleding en symbolen van de heiligen kunt aflezen 

wie ze zijn en wat hun orde is. We snuffelen achter 
het hoogaltaar en zelfs op de zolder van de kerk rond. 
Johan is zichtbaar trots op ‘zijn’ Lambertuskerk. We 
komen bij een verborgen werkplekje in de kerk aan. 
Er staan kaarsen en een oude kluis, maar er is ook 
gildemateriaal te zien. Johan is wekelijks in de kerk 
bezig.
Johan heeft het idee om eens per maand een kof-
fie-uurtje te organiseren; zo’n informeel moment 
waar mensen de kerk als ontmoetingsplek ervaren. 
Het liefst samen met een pastor. Dat vinden de men-
sen gezelliger. Een eerste koffie-uurtje was een suc-
ces. Het draait om verbinding: mensen die blijven na 
de Mis, die betrokken raken bij elkaar en bij de kerk. 
Maar het vraagt wel vrijwilligerswerk: mensen die 
blijven voor het gesprek, die helpen bij de koffie en 
die zorgen voor de sfeer.

Johan: een doener met oog
voor eenvoud en verbinding
Tekst: Arnold Spijker | Beeld: Patricia Willems
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Johan vertelt open over zijn betrokkenheid bij de 
bouw van het keukenblok: een klein keukentje met 
spoelbak, schoonmaakmiddelen en een kastje voor 
kopjes. Daarmee kan de kerk bijeenkomsten facilite-
ren. Hij heeft wat extra stopcontacten geplaatst en er 
is nu ruimte voor kleine bijeenkomsten. Johan pakt 
alles aan, maar staat tegelijk voor een verantwoord 
budget; een zaaltje huren is immers duurder. De kof-
fieruimte is vrij sober, eenvoudig maar functioneel 
ingericht. Dat past wel bij de kerk en bij het zusterk-
looster dat daar vroeger tegenover stond.

Rijk verleden
Waarom Johan dit doet? Dat is een vraag waarover 
hij niet lang hoeft na te denken. “Ik ben meer een 
doener dan een prater. Ik ben meer van: dit en dat 
ga ik doen.” Een koffiemoment vraagt om logistiek. 
En omdat er ook mensen direct kunnen vertrekken 
vanwege de tijd of bijvoorbeeld de temperatuur, ligt 
de nadruk op efficiëntie en op praktijk.
Johan zelf heeft een rijk verleden: hij is van oorsprong 
banketbakker en tegenwoordig sportmasseur. Hij is 
al meer dan vijftig jaar actief in de harmonie en vier 
decennia in de carnavalswereld. Daarnaast is hij lid 
van de heemkundekring en hij verzorgt woordvierin-
gen. In 1989 kwam hij in de parochie na een verga-
dering. Nu is hij acoliet en lector. Toen werd hem ge-
vraagd mee te denken over aanpassingen in de kerk, 
waaronder de kerststal en de decoraties.

Waar in de koffieruimte de leidingen precies lopen is 
een mysterie – een detail waar hij pragmatisch mee 
omgaat, hoewel hij beseft dat er in de toekomst mo-
gelijk nog veel veranderd moet worden. Zijn aanpak 
is duidelijk: laat zien wat er is, en bouw stap voor stap 
aan wat er nog moet komen.
Johan is een enthousiaste bouwer en doener met vi-
sie. De actualiteit illustreert zijn toewijding: hij werkt 
aan de voorbereiding van het honderdjarig bestaan 
van de Lambertuskerk. Rondleidingen, een feestpro-
gramma en een elpee met oude beatmis-muziek voor 
verzamelaars (er zijn al ruim veertig geïnteresseer-
den), maar nuchter en concreet: wat kan in een week-
end of twee gedaan worden? En hoe kan de gemeen-
schap het jubileum op een passende manier vieren?
Deze kerk is geen monument van stenen alleen. Het 
is een levende gemeenschap die rust op de inzet van 
mensen zoals Johan. Iemand die de ruimte aan de 
buiten- en de binnenkant in balans houdt, die so-
berheid hoog in het vaandel heeft en die de verbin-
ding zoekt. Een koffiemoment, een digitale of fysieke 
rondleiding, een honderdjarig jubileum – allemaal 
vormen van continuïteit en vernieuwing, gedragen 
door een doener die gelooft dat dingen straks gaan 
gebeuren door wat er vandaag gedaan wordt. Een 
kerk die zo leeft, heeft mensen nodig die net zo vast-
houdend zijn als hij: praktisch, betrokken en bereid 
de handen uit de mouwen te steken.
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Actie Kerkbalans 2026: samen het verschil maken
Frans Raijmakers
De Actie Kerkbalans 2026 is weer van start gegaan. Uw steun is van onschatbare waarde voor 
onze Franciscusparochie in Asten en Someren. Deze gezamenlijke actie vormt het fundament 
onder het voortbestaan van onze parochiegemeenschap.

Wat is Actie Kerkbalans?
Actie Kerkbalans is een jaarlijkse landelijke inzamelingsactie waarbij kerken in Nederland hun leden vragen 
om een financiële bijdrage. Het doel is om voldoende middelen te verzamelen om zowel het onderhoud van 
de kerkgebouwen als de pastorale en sociale activiteiten te kunnen blijven waarborgen. In onze parochie is in 
2025 het moment van inzamelen verschoven van mei/juni naar begin januari, zodat wij gelijk lopen met de 
andere parochies van het bisdom Den Bosch.

Waarom uw steun belangrijk is
Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans komt volledig ten goede aan onze eigen parochie. Dankzij uw vrijgevig-
heid in de afgelopen jaren hebben wij veel kunnen realiseren: renovatie en onderhoud van onze kerken, de 
aanschaf van nieuwe geluidsinstallaties, uitbreiding van jeugdactiviteiten en het organiseren van familiezon-
dagen. Uw steun stelt ons in staat onze rol in de samenleving te behouden, als plek van bezinning, vieringen 
en sociale steun.

Uw bijdrage telt
Wij vragen u daarom opnieuw om uw steun – elke bijdrage, groot of klein, is van grote waarde voor onze ge-
meenschap. Hopelijk kunt u, ondanks de vaak dure feestdagen, in januari 2026 toch een financiële bijdrage 
leveren aan uw parochie. Op deze manier helpt u direct mee aan het voortbestaan en de bloei van onze paro-
chiegemeenschap.

Fiscaal voordeel
Wist u dat giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn? Wanneer u kiest voor een periodieke 
gift – een schenking voor meerdere jaren – kan uw bijdrage zelfs volledig aftrekbaar zijn. Voor meer informa-
tie hierover kunt u contact opnemen met de penningmeester of het secretariaat van de parochie via
secretariaat@rkfranciscus.nl.

Meer betrokkenheid?
Wilt u zelf een actieve bijdrage leveren binnen onze kerk, of wilt u meer weten over andere manieren om 
betrokken te zijn? Laat het ons gerust weten – u bent altijd van harte welkom!
Samen houden we onze parochie levend!

Frans Raijmakers is penningmeester van het parochiebestuur.



Dinsdag 14 oktober was de kerk van Ommel 
bruisend van leven. Veel ouderen, jong van 
geest, kwamen samen voor de bekende Mid­
dag van Bemoediging, een moment van ont­
moeting, bezinning en oase.

Pelgrims, zowel individueel als in groepen, arriveer
den samen met zorgzame begeleiders en welzijns
werkers van zorgboerderijen, de Zonnebloem en 
zorgcentra.
Onder de bezielende leiding van Hannie Maas werk-
ten vrijwilligers en verpleegkundigen samen om 
iedereen, ook mensen met een kwetsbare gezond
heid, hartelijk te ontvangen. De middag begon met 
een mis waarin pastor Schevers de aanwezigen ver
welkomde. Hij wees op het transparante hart van 
kaarsenhouders met het beeld van Maria van Om-
mel. De grote pelgrimskaars, die elke zaterdag in de 
Ommelse Mis wordt ontstoken voor de intenties van 
de aanwezigen, stond centraal.
In zijn overweging sprak pastoor Hedebouw over de 
ontspannen houding die voortkomt uit het leven van-
uit Gods onvoorwaardelijke liefde. Hij benadrukte 

dat ons bezoek aan Ommel een menselijk antwoord 
is op Maria’s keuze om deze plek te bezoeken – een 
goddelijk geheim. Maria koos Ommel om zich te to-
nen als moeder en koningin. In die tijd was de konin-
gin niet de vrouw, maar de moeder van de koning. 
Maria droeg Jezus, de koning van innerlijke vrede, 
in zich. Als zwangere vrouw bezocht zij haar nicht 
Elisabeth, die haar prees als “de vrouw” boven alle 
vrouwen.

Compassie
Bij Maria vinden we begeleiding naar verdraagzaam
heid: vredestichters accepteren zichzelf en anderen 
met barmhartige compassie, terwijl ze hun eigen 
grenzen en die van anderen respecteren. Vanuit Gods 
licht en onvoorwaardelijke liefde ontstaat een vrije 
ruimte voor ontmoeting.
Na de bemoedigende Mis was er tijd voor koffie en 
ambachtelijke speculaaskoek. De middag werd afge
sloten met Marialiederen, gezongen door het Jozef 
Pauluskoor, en een persoonlijke pelgrimszegen voor 
alle aanwezigen op hun weg naar verdraagzaamheid.
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GEMEENSCHAP

Een fijne Middag van Bemoediging
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Oecumene richt zich op de zoektocht naar eenheid 
tussen christenen van verschillende tradities. Ka-
tholieken, protestanten en andere geloofsgemeen-
schappen delen qua basis immers hetzelfde geloof in 
Christus, al beleven we dat op verschillende wijzen. 
We streven niet naar uniformiteit, maar naar verbon-
denheid – samen luisteren naar het Woord van God, 
samen vieren en leren en samenleven vanuit geloof, 
hoop en liefde. De parochie wil daar volgend jaar op 
verschillende manieren aandacht aan geven.

Jongerenreis naar Parijs
Een bijzonder voorbeeld van oecumenische spiri-
tualiteit vinden we in de gemeenschap van Taizé in 
Frankrijk. Broeder Roger stichtte deze gemeenschap 
tijdens de Tweede Wereldoorlog met de wens om 
verzoening te brengen tussen mensen en kerken. De 
eenvoud van een gastvrije kerkelijke cultuur die zich 
richt op de kern trekt veel jonge mensen. Pastor Sche-
vers neemt dit jaar met enkele jonge mensen deel aan 
“Taizé in Parijs” (opgave tot 1 december!). Het is een 
pelgrimage van vertrouwen op aarde – een reis die 
jongeren (18-35) helpt om vrede, eenheid en geloof te 
ontdekken in hun eigen leven en in de wereld. In Pa-
rijs helpen honderden vrijwilligers mee, diverse ker-
ken openen hun deuren en huizen om de deelnemers 
te ontvangen en echt samen oud en nieuw te vieren.

Taizévieringen
Daarnaast richten we ons op enkele Taizévieringen 
per jaar. Deze worden gekenmerkt door eenvou-
dige liederen, stilte en gebed rond het kruis en het 
paasmysterie met vele kaarsjes. Dan richten we ons 
op rust, ontmoeting en verdieping voor iedereen die 
verlangt naar echte vrede met God, zichzelf, de ander 
en in de wereld. Zo werken we met de protestantse 
gemeente in Someren momenteel aan een voorstel 
voor enkele Taizévieringen per jaar. Elk jaar in ja-
nuari vieren kerken wereldwijd de Week van Gebed 
voor Eenheid. Deze week is een gezamenlijk initiatief 
van de Wereldraad van Kerken en de rooms-katho-

lieke Kerk. In deze week komen gelovigen samen om 
te bidden voor de eenheid die Christus zelf verlangde 
“opdat zij allen één mogen zijn” (Joh. 17:21). Houd 
de website in de gaten, want we willen in die week 
en in de meimaand met de protestantse gemeente uit 
Someren een Taizéviering organiseren.

Alpha-cursussen
De Alpha-cursus is een eigentijdse manier om het 
christelijk geloof te verkennen of te herontdekken. 
In een open en gastvrije sfeer komen deelnemers sa-
men om te eten, te luisteren naar korte inleidingen 
over het geloof en met elkaar in gesprek te gaan. Alp-
ha biedt in elf bijeenkomsten met maaltijd, met ver-
dieping en met een open deelgroep echt ruimte voor 
vragen, twijfel en ontdekking. Mensen zonder veel 
kerkelijke achtergrond of mensen die zoeken naar 
een sterkere levende band met God en de inhoud van 
geloof zijn zeer welkom. In januari beginnen we weer 
met een Alpha-cursus. Vrijwilligers met verschillen-
de achtergronden werken dan samen. We leren van-
uit wederzijdse waardering elkaar en het Evangelie 
kennen en vinden samen nieuwe inspiratie.

Houd alphaastensomeren.nl in de gaten.

Voor meer info: pastorschevers@rkfranciscus.nl.

Samen op zoek naar echte verbinding
Pastor Stefan Schevers
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ROOSTER KERSTVIERINGEN

Wanneer?	 Hoe laat?	 Waar?			   Wat?

Za 13/12	 15:00		  Someren			   Kerstconcert Somerens Dames- en Mannenkoor

Di 16/12	 16:00		  Asten				    Kerstviering De Lisse

Vr 19/12	 14:30		  Someren			   Kerstviering Sonnehove

Vr 19/12	 19:00		  Asten				    Kerstviering AGV

Za 20/12	 20:00		  Asten				    Kerstconcert Jong Nederland

Za 20/12	 20:00		  Lierop				    Kerstconcert Fanfare Sint Willibrordus

Wo 24/12	 17:30		  Someren			   Kinderviering Kerstavond

Wo 24/12	 18:00		  Asten				    Kinderviering Kerstavond

Wo 24/12	 18:30		  Heusden			   Kinderviering Kerstavond

Wo 24/12	 19:00		  Ommel			   Kinderviering Kerstavond

Wo 24/12	 20:00		  Heusden			   Viering Kerstavond

Wo 24/12	 20:00		  Lierop				    Nachtmis

Wo 24/12	 21:00		  Someren			   Nachtmis

Wo 24/12	 22:00		  Asten				    Nachtmis

Do 25/12	 09:00		  Heusden			   Eucharistieviering Eerste Kerstdag

Do 25/12	 09:30		  Someren			   Eucharistieviering Eerste Kerstdag

Do 25/12	 11:00		  Lierop				    Eucharistieviering Eerste Kerstdag

Do 25/12	 11:00		  Asten				    Eucharistieviering Eerste Kerstdag

Vr 26/12	 09:30		  Someren			   Eucharistieviering Tweede Kerstdag

Vr 26/12	 11:00		  Ommel			   Eucharistieviering Tweede Kerstdag

Vr 26/12	 11:00		  Asten				    Eucharistieviering Tweede Kerstdag
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Advent is een tijd van verwachtend uitkijken 
naar Gods komst. En als je uitkijkt, moet je 
waakzaam zijn, anders mis je de boot. Jezus 
nodigt ons uit om waakzaam te zijn, maar hoe 
doe je dat? Een aantal tips. 

Besteed wat meer aandacht aan gebed in deze dagen. 
Bidden maakt ons open voor God en helpt ons Gods 
werken in ons leven te bespeuren. Bidden kun je op 
verschillende wijzen doen. Zorg er echter voor dat je 
je echt richt tot God en niet blijft hangen in louter 
nadenken over jezelf of bepaalde zaken. Je kunt bid-
den met je eigen woorden, jezelf met je vreugden en 
zorgen bij God neerleggen. Je zou bijvoorbeeld elke 
dag van de Advent met een kort gebed God kunnen 
vragen om hulp, opdat je Hem beter zou mogen leren 
kennen. Je kunt vragen dat Hij zich aan jou open-
baart, dat je zijn weg in jouw leven mag ontdekken en 
dat ondersteunen met een Onzevader en een Wees-
gegroet om de voorspraak van Maria hierbij in te 
roepen. En je kunt je ook digitaal laten helpen. Kijk 
bijvoorbeeld op de website ignatiaansbidden.org. Als 
je je inschrijft, krijg je namelijk dagelijks een e-mail 
met bijbelverzen, gebedssuggesties, citaten en tips 
voor bidden. Met (klein)kinderen zou je een advents-

krans kunnen maken en het aantal kaarsen dat over-
een komt met de voorbije adventszondagen kunnen 
aansteken wanneer je tijd neemt voor gebed.

Ergernissen
Een andere tip is waakzaamheid in liefde voor een 
ander. Neem jezelf voor extra goed te zijn voor ie-
mand, in het bijzonder iemand die het moeilijk heeft. 
Of heb je moeite om het gedrag van een persoon te 
verdragen en verval je in ergernissen? Vraag God om 
je te helpen zodat je de ander (en jezelf) met de ogen 
van God kunt zien. 

Een laatste tip is het toepassen van dankbaarheid. 
Geef dat een grote plaats in de Advent. Zoek elke dag 
zaken waarvoor je dankbaar kunt zijn en spreek dat 
eventueel uit naar God.
Ik wens u een gezegende adventstijd toe en een 
vruchtbare voorbereiding op Kerstmis!

Hoe beleef ik de Advent?
Pastoor Dieter Hedebouw

“Bidden helpt ons Gods
werken in ons leven

te bespeuren”

Foto: Matteo Discardi - Unsplash
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Binnenkort gaan de Drie Koningen alweer op pad. 
Die koningen, wijzen, magiërs, astronomen of wat 
ze ook waren brachten goud, mirre en wierook mee 
voor Jezus. Symbolische geschenken: goud voor de 
Koning, wierook voor de Zoon van God, mirre voor 
zijn begrafenis en zijn zalving tot hogepriester. Ca-
deaus die rijke mensen konden kopen en die Jozef 
en Maria konden verkopen om nuttige spullen te ko-
pen voor hun Kindje. De koningen gaven ongewone 
kraamgeschenken, die echter goed bij henzelf en bij 
Jezus pasten. “The Little Drummer Boy” uit het liedje 
speelde voor Jezus op zijn trommel, en ook dat was 
helemaal prima.
 
Ritueeltje
Deze zomer was ik op een conferentie in Helvoirt. 
Daar kun je vaak je vragen, zorgen, dingen die je los 
wilt laten of je woorden van liefde, dank of toewijding 
op een briefje schrijven en dat in een schaaltje bij het 
altaar neerleggen. Dan wordt daar ook in de groep 
voor gebeden, en het schaaltje wordt meegenomen in 
de offerande tijdens de Mis. Het is een mooi, effec-
tief, persoonlijk ritueeltje. Ik zat daar met een lijst-
je van situaties, frustraties en namen in mijn hoofd, 
een briefje en een pen in mijn hand, maar had geen 
puf om alles op te schrijven. Dat hoeft natuurlijk niet, 
maar ik wilde een gebaar stellen. Van de weeromstuit 
begon ik symbolen op het briefje te krabbelen. Een 
bloem, een hand, een pen, een hartje, een kruis, een 
SOS-signaal, een huilende smiley, poppetjes hand-
in-hand, van alles. Elk symbool verwees naar één 
of meerdere gebedspunten. Voor ik het wist was het 
blaadje vol. Niet vreemd, want ik hou van tekenen, 
maar toch. Ik vond het zo grappig dat het me moei-
te kostte om het in het bakje te leggen! Maar toen ik 
dat deed kwam er een intense rust en troost in mijn 
hart. Ik had Jezus immers iets gegeven wat echt van 
mijzelf was, niet alleen een checklist van situaties en 
personen.

 
En dat is nou precies waar het God om gaat.
Tradities zijn mooi, want ze helpen je naar iets die-
pers toe, maar als je ze puur uit gewoonte aanhoudt, 
kan dat je juist van het ware beleven van dat diepere 
afhouden. Het is makkelijk om je mee te laten drij-
ven op de stroom van routine, om te doen wat ieder-
een doet of wat je altijd gedaan hebt. Maar houd de 
achtergronden daarvan dan wel in leven! Weet wat je 
aan het doen bent, doe het bewust. Als je je vragen of 
noden of dankpunten bij God wilt brengen, bid dan 
oprechte woorden vanuit je hart. Breng Hem iets wat 
zegt wie Hij voor jou is. Breng Hem iets van jezelf. 
Iets levends.

Levend
Patricia Willems

TER SPRAKE



Frank ++ Francy
Tekst: Patricia Willems | Illustraties: Susanna Hüsstege

WHAM! De deur van de kamer vliegt open en Frank rent naar binnen.
Maar zonder bal.
“Papa! Papa!” roept hij, “Mijn bal ligt op het dak, wil je…”
“Grumpf”, zegt papa.
“Papa, wil je mijn bal even…”
“Grom”, antwoordt papa.
Hij zit aan tafel. De tafel ligt vol met papieren, een laptop en een blauwe envelop.
“Grumpf!” moppert papa nog eens, over het randje van zijn bril.
“Frank, laat papa maar even”, zegt mama.
“Hij is met allerlei moeilijke dingen bezig, dingen over geld.”
Frank ploft mokkend op de bank.

Op het kleed heeft Francy een boerderij gebouwd.
Na een hele tijd roept papa: “Haaaa! Licht in de duisternis!”
“Huh?” vraagt Francy aan mama, “De lamp is toch de hele tijd al 
aan?”
“En buiten schijnt de zon,” zucht Frank.
Mama moet erom lachen.
“Licht in de duisternis, dat bedoelt papa niet letterlijk, schatties.
 Duisternis betekent dat iets moeilijk, vervelend of verdrietig is.
 Licht betekent dat het weer beter gaat en wat fijner en blijer wordt.
 Dus ik denk dat papa eindelijk klaar is met onze belastingaangifte!”
“Grmfff…” zucht papa.
“Hé,” roept Frank, “Dat is toch net als in de kerk?
 De pastoor had het ook over licht in de duisternis, in die Mis in het 
donker.”
“Dat klopt,” zegt mama. 
“Met Pasen steekt de pas-
toor een grote kaars aan.
 Het licht van die kaars 
zegt:

 Jezus was dood, maar hij is weer
 levend geworden.
 Het licht heeft 
de duisternis overwonnen.”
“Wie heeft er zin om nog eens 
naar die kaars 
te gaan kijken?” vraagt papa.
“Ik!” roept Francy. 
Want ze denkt aan het kaarsje 
dat oma altijd bij de foto 
van opa zet.
“Maar eerst mijn bal, papa!” 

Eropuit

Frank ++ Francy
Tekst: Patricia Willems | Illustraties: Susanna Schemkes-Hüsstege

“December! Cadeautjes!” roept Frank.
Hij heeft net een kalenderblaadje afgescheurd.
“Sinterklaascadeautjes en kerstcadeautjes,” voegt Francy toe.
“Hoho!” roept papa uit de keuken.
“Daar heb je de kerstman al,” giechelt Francy.
“Terwijl Sinterklaas nog moet komen!” lacht Frank.
“Neenee,” zegt papa, “niks kerstman.
 Jullie krijgen al genoeg cadeautjes van Sinterklaas.”
“Waarom niet?!” protesteren Frank en Francy.
“Omdat Kerstmis bij ons een ander feest is,” antwoordt papa.
“Wij krijgen met Kerstmis allemaal een prachtig cadeau van God.”

“Jezus, zeker,” moppert Frank.
“Ja, Jezus,” vervolgt papa. “En dat is echt niet zomaar iets.
 God kun je niet zien, en dat is eigenlijk best lastig.
 Maar als je naar Jezus kijkt zie je heel veel van God.”
“Is God dan een klein kindje?” vraagt Francy.
“God is in Jezus een klein kindje geworden,” legt papa uit,
“maar hij werd volwassen.
 Hij wilde bij ons zijn, maar zonder bombarie,
 en meemaken wat wij, mensen, meemaken.
 Daarom weten wij dat God ons altijd begrijpt.”
“Dus Jezus is een lief cadeautje,” denkt Francy hardop.
“Precies,” zegt papa,
“en jullie zijn óók cadeautjes, voor mama en mij.
Maar het eten is bijna 
klaar. Frank, roep jij mama 
even?”

Frank rent naar boven. Mama staat in de badkamer.
Ze houdt haar hand op haar buik, en ze glimlacht.
“Mama, waarom ben je zo blij?” vraagt Frank.
“Hè, oh, hallo,” reageert mama.
“Het eten is klaar,” zegt Frank.
Hij kijkt aandachtig naar mama’s gezicht.
Samen lopen ze de trap af.
Maar mama blijft glimlachen.

We feliciteren Susanna en haar man Daniël hartelijk
 met de geboorte van hun prachtige zoon Matthias!

Cadeautje


