ANGELUS
Advent 2020

Ik ben het licht dat naar de wereld
is gekomen, opdat iedereen die in
mij gelooft niet meer in de duisternis is.

Johannes 12 vers 46

GRATIS MEE TE NEMEN
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Parochieblad Angelus is een parochieblad van de H. Franciscus-
parochie Asten-Someren.

Het blad wordt 5 of 6 keer per jaar gratis aan huis bezorgd

bij mensen die zich hiervoor opgegeven hebben,

maar ook per E-mail verzonden.

Wilt u zich aan- of afmelden voor bezorging aan huis en/of
verzending per E-mail? Stuur even een mailtje aan de redactie.
U kunt het parochieblad ook vinden op de parochiewebsite,

achter in de kerk (zolang de voorraad strekt) en bij enkele
verspreidingspunten in Asten, Heusden en Ommel.

De volgende editie verschijnt half februari, vlak na Carnaval
Kopij aanleveren kan uiterlijk 8 februari, per E-mail:
redactie.angelus.pbl@gmail.com .

Aanlevering voor de kopijdatum wordt op prijs gesteld.

De redactie kan dan alvast met het blad aan de slag.

Van berichten en gegevens die na de vermelde deadline worden
aangeleverd kunnen wij geen plaatsing garanderen.

Alleen kopij voorzien van afzender komt voor plaatsing

in aanmerking.

Kopij graag als Word-bijlage bij uw mail aan de redactie voegen.
Foto’s als losse bijlage of ingevoegd in een Word-document.
Schema’s mogen in Excel worden aangeleverd.

Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren

kan ook om een gesprek vragen.

ledereen die berichten of gegevens aanlevert voor Angelus is zelf
verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid daarvan,
en dient dus ook zelf zorg te dragen voor afstemming met eventuele
andere betrokkenen.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten,

aan te vullen of eventuele te corrigeren.

Planning (wijzigingen voorbehouden):

Kopijdatum Uitgave
Veertigdagentijd 8 februari 19 februari
Paastijd 12 april 23 april
Zomer 14 juni 25 juni
Herfst 20 september 1 oktober

Jaargang 15 — uitgave 11 december 2020
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ADVENT:
VOL VERWACHTING KLOPT ONS HART !

De Adventstijd roept ons op om

‘waakzaam’ uit te zien naar de geboorte

van het Kerstkind in de stal te Bethlehem.

Als er iets is dat wij de voorbije maanden

dag na dag hebben gehoord, is het wel dat

wij op onze hoede, - dat wij dus

‘waakzaam’, - moeten zijn.

Wij weten immers niet waar en wanneer het coronavirus kan toeslaan,
met alle gevolgen van dien.

Maar ook zonder het virus zijn het woorden die wij heel dikwijls horen
en in allerlei varianten gebruiken:

“Let op ! Pas op ! Wees voorzichtig !”

“Vergeet niet de deur te sluiten wanneer je ’s avonds alleen thuis bent !”
Regelmatig zeggen of horen wij zulke bezorgde waarschuwingen:
“Wees waakzaam !”

In de Bijbel staat een mooi verhaal over “waakzaamheid”. Het is het
verhaal van de vijf verstandige en de vijf domme bruidsmeisjes.
(MattheUs 25, 1-13) Jezus vertelt het verhaal over de vijf meisjes die
met hun lampen op de bruidegom moeten wachten, maar er geen
rekening mee houden dat die lampen 66k voldoende olie nodig hebben
om te kunnen branden. Wanneer de bruidegom aankomt, kunnen zij
hem niet bijlichten en mogen zij de feestzaal niet binnen.

De boodschap die Jezus hiermee wil weergeven, is dat, - wanneer wij
het echte en waarachtige leven willen bezitten, zoals God dat ons allen
toewenst (het bruiloftsfeest), - dat wij dan waakzaam moeten zijn.

Die waakzaamheid komt tot uiting door het feit dat wij steeds voldoende
‘olie van goedheid’ moeten bezitten om het licht van de goddelijke liefde
en vrede te laten doorschijnen in heel ons leven, in ons doen en
denken, opdat wij vervolgens een ‘lichtend voorbeeld’ kunnen zijn voor
de ander.
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Wij kunnen een ‘lichtend voorbeeld’ zijn voor |
de ander door ‘goed’ te zijn voor hem of haar, ] 1'
door aandacht te hebben voor onze mede- | \( " <

mens, door te luisteren naar de ander.

Maar eerlijk gezegd is dat toch eigenlijk niet
zo heel bijzonder, omdat wij dat ook buiten de
Adventstijd moeten doen; altijd en overal !

De Adventstijd is veel méér ! Natuurlijk is het -
ook het verlangen naar het komende Kerstfeest; het verlangen naar het
samenzijn met je naaste(n), het familiefeest.

Echter, dit jaar zal dit familiefeest niet op zo’n manier kunnen doorgaan
zoals wij dat gewend zijn vanwege de beperkende coronamaatregelen.
Toch mogen wij ons verlangen naar Kerstmis daardoor niet laten
verslappen of beperken omdat wij als familie niet kunnen samenkomen.
Immers, Kerstmis is geen louter gezellig (en vaak overladen) familie-
feest, maar het is hét feest dat God als mens onder ons is komen wo-
nen. God zelf is zichtbaar geworden in deze wereld: in zijn Zoon Jezus
wordt God geboren hier op aarde. En wat daarbij het belangrijkste is, is
dat Hij opnieuw geboren kan worden in ons hart; Zijn goedheid en liefde
kan in 6ns mensen zichtbaar worden voor de ander.

Misschien kan dit jaar het Kerstfeest wel eens het meest ‘vruchtbare
Kerstfeest’ worden sinds jaren, omdat wij niet worden afgeleid door
allerlei praktische zaken rondom boodschappen doen, het voorbereiden
van het Kerstdiner, ect.: allerlei zaken die vaak onze aandacht op zo’'n
manier opslokken dat de ware zin van het Kerstfeest aan ons voorbij
gaat. Dit jaar kunnen wij daad-werkelijk tijd vrij maken om ons te
‘verwonderen’ over de wonderbare geboorte van het Kerstkind in de stal
te Bethlehem.

Met Kerstmis wordt de ‘Vredevorst, de Redder van de Wereld’ geboren.
En juist met deze ‘vrede’ en ‘redding’ mogen wij actief bezig zijn in de
Adventstijd. Het is de ‘redding en de ‘vrede’ die tot uiting kan komen als
onze aandacht niet alleen uitgaat naar onze naasten, maar nog meer
naar mensen in nood.
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Door de coronacrisis zijn er meer mensen dan ooit op zoek naar
‘redding’ en ‘vrede’ in hun leven: mensen die in armoede ploeteren en
het financieel niet meer rond kunnen breien. Maar ook is er de armoede
van de eenzaamheid, de wanhoop, de onzekerheid, de ziekte, de handi-
cap, de kansloosheid en van nog zoveel meer dingen die het leven
vreselijk moeilijk kunnen maken.

“Vol verwachting klopt ons hart !". Deze woorden horen bij het Sinter-
klaasfeest, maar zijn 66k passende woorden voor de Advent. In deze tijd
mogen wij waken over onze medemens, ons hart laten kloppen en
spreken voor onze naaste, voor mensen die het hard nodig hebben.

Mogen wij voor al deze mensen een ‘reddende engel’ zijn. Wanneer wij
dat doen in de tijd voér Kerstmis dan kan vervolgens het échte en waar-
achtige leven van het Kerstkind zich openbaren in ons hart, wat zijn uit-
straling heeft naar de ander toe.

Dan wordt het voor ons allen een Zalig en Gezegend Kerstfeest !

Kapelaan Harold van Overbeek
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Extra KERSTSFEERPROGRAMMA

in Antoniuskerk Heusden
In deze corona-periode is het moeilijk om vooraf plannen te maken. We
weten niet hoe de maatregelen zullen zijn ten tijde van de Kerstdagen.
Toch is de werkgroep liturgie in Heusden met een positieve inslag
activiteiten tijJdens de Kerstdagen aan het voorbereiden.
De vieringen zullen hoogst waarschijnlijk met weinig mensen tegelijk
kunnen worden bezocht,
dus heeft de werkgroep gezocht naar alternatieven.
De aanvangstijden van de vieringen vindt u elders in dit parochieblad.

In de Antoniuskerk in Heusden wordt tijdens de Kerstdagen een
speciaal sfeerprogramma gepresenteerd.

Op de videoschermen, die permanent in de kerk hangen,

wordt het Kerstverhaal gebracht.

Dit gebeurt op een luchtige manier, en aangevuld met mooie Kerst-
muziek.

Het geheel wordt heel begrijpelijk voor jong en oud gepresenteerd.

Tijdens de vieringen en de videopresentaties zal de kerk extra sfeervol
aangelicht worden.

De presentaties duren ongeveer 35 minuten.
Aanvang videopresentaties:

1e Kerstdag:  17:00 uur; 18:30 uur; 20:00 uur
2e Kerstdag:  17:00 uur; 18:30 uur; 20:00 uur

De werkgroep is zich bewust, dat wijzigingen in de coronamaatregelen
aanpassingen in het programma noodzakelijk kunnen maken.
Raadpleeg alstublieft de kerkberichten van het Kersthummer van het
Peelbelang, onder Antoniuskerk Heusden.

Het definitieve programma voor de Kerstdagen van alle vieringen en
presentaties staan dan vermeld.
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PROTOCOL voor de plaatsing
van KERSTSTALLEN in 2020

In de grot of stal zijn maximaal 4 herders toegestaan.

Allen zullen een mondkapje moeten dragen
en 1,5 meter afstand in acht moeten nemen.

Jozef, Maria en het Kindje Jezus zullen samen kunnen blijven
omdat ze deel uitmaken van één huishouden.

De ezel en de os moeten een door het Ministerie van Landbouw
gecertificeerde verklaring van niet-besmetting krijgen.

De drie Wijzen zullen worden onderworpen aan
een 10-daagse quarantaine, ongeacht of ze al
dan niet negatief getest zijn op Covid, omdat ze
uit een niet-Schengengebied komen.

Het stro, het mos, de palmtakken en andere
decoraties moeten worden gedesinfecteerd met alcohol.

Het is de engel niet toegestaan over de kribbe te vliegen vanwege
het aerosol effect dat ontstaat door het slaan van zijn vleugels.

Hij kan wel op een verder weg gelegen plaats worden geplaatst,
waar het aerosol effect rond de kribbe nihil is.

Het koor wordt beperkt tot €én zanger vanwege het risico op
besmetting. De andere leden van het koor kunnen zich online
aansluiten.

Geen enkele herder mag ouder zijn dan 65 jaar of zich in een
kwetsbare categorie bevinden.

Alle niet-essenti€le deelnemers (Romeinen, tollenaars, zondaars...)
zijn verboden. Zij mogen hun verlangen om deel te nemen voor de
Goede Week reserveren.

Pilatus zal een decreet uitvaardigen dat aan alle
geautoriseerde deelnemers uitlegt hoe ze hun
handen moeten ontsmetten, hoe ze de mond
kapjes correct moeten gebruiken en hoe ze
andere coronamaatregelen moeten nemen.
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‘Ik vertrek . .. “

Aankondiging van 8 november 2020

Kent u nog het televisieprogramma
“Ik vertrek”?

In 2006 kwam een jong gezin in beeld.
Vader Martien, moeder Erica en hun
twee meiden Montana van 12 en
Maxime van 10.

Ze besloten huis en haard achter te
laten om in Frankrijk het vervallen
chateau “De la Brosse” op te knappen

om er een Bed & Breakfast van te Maar ook hier kwam na 1,5 jaar het
maken. Nadat het kasteel prachtig was gevoel van onbehagen. Wederom dat
gerenoveerd ontstond er heimwee. gemis van thuis. Alleen maar bouwen
Er was zoveel te klussen dat er geen en verbouwen, klussen, slopen, uren-
tijd meer was voor elkaar, jezelf enje  |ange bouwvergaderingen. Bouw-
dierbaren. vakkers die niet op kwamen dagen of
Toch probeerde de familie Meiland het hun afspraken niet nakwamen.
opnieuw. Ze waren het zat !

En nu wonen ze in een compleet
verbouwde boerderij in Hengelo en
hoeven ze niet meer te klussen.
Tijd voor belangrijke zaken is er nu:
namelijk, LEVEN !

In mei 2019 begon de familie opnieuw
met alles achter te laten en vertrokken
ze wederom naar Frankrijk met de op-
dracht om binnen 100 dagen chateau

“Marillaux” om te bouwen tot chateau

“Meiland”; wederom een Bed & Ja, beste mensen.
Breakfast. Ze kregen er zelfs de Ook ik ga vertrekken.
Televisier-ring voor! Niet om — zoals op televisie — een

camping te beginnen in Spanje of net
als de familie Meiland een Bed &
Breakfast op een mooi chateau in
Frankrijk.

Het werd hilarische televisie van een
familie die op hun manier wederom
een vervallen kasteel schitterend
verbouwde!
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Maar ik vertrek om aan een nieuwe
uitdaging in mijn leven te beginnen
als pastoor van de Damiaanparochie
in Helmond, bestaande uit:

- De Sint-Lucia te Mierlo-Hout:

de kerk waar ik ben gedoopt, mijn
1°* communie heb ontvangen, ben
gevormd, lid ben geweest van het
jongerenpastoraat en de parochie-
vergadering, waar ik misdienaar was
en lector en waar ik mijn eerste H. Mis
heb mogen opdragen.

- De Sint-Trudokerk van Stiphout,
waar mijn dierbare oma is gedoopt en
in 1944 met mijn opa is getrouwd;
waar haar ouders nog steeds begraven
liggen en waar nog veel familie woont,

- en het nieuwe kerkje van
De Goddelijke Voorzienigheid / Sint-
Anna in Helmond-West.

En zo’n kans krijg ik maar één keer in
mijn leven !

Ik ben heel dankbaar voor de 5 jaar
dat ik hier heb mogen werken.

Dankbaar voor de openheid waarmee
vele parochianen mij in hun midden
hebben opgenomen en het me
gunden om dicht bij hen te zijn in de
momenten van vreugde en verdriet.
Dankbaar ben ik voor de vele mooie
dingen die we samen ondernomen
hebben. Die contacten zullen voor mij
altijd zeer dierbaar blijven.

Bij tegenslag, verdriet of moeilijkheden
waren en zijn er steeds mensen die een
handje toesteken, een schouderklopje
geven of met goede raad en wijs advies
voorthelpen.

Heel veel dank daarvoor !

Ik heb me als gelovige en als priester
te midden van jullie thuis gevoeld en
ik heb altijd met heel veel plezier deel-
genomen aan de activiteiten in ons
dorp en daarbuiten.

Dankbaar ben ik heel in het bijzonder
voor de vele, vele trouwe kerkgangers
die wekelijks onze kerkbanken vulden
met hun gebed en aanwezigheid.
Voor de grote inzet van mensen met
hun passie en kwaliteiten voor de
parochie.

Tot en met eind december ben ik er
en gaat alles gewoon verder.

Maar u zult wel begrijpen dat ik geen
nieuwe afspraken meer kan maken en
de tijd moet nemen om de overgang
en de verhuizing voor te bereiden.

Of de tijd dat ik hier geweest ben
vruchtbaar is geweest, dat zal de
toekomst uitwijzen.

In ieder geval laat ik, naar mijn mening,
veel goede dingen achter die ik met
hulp van velen tot stand heb gebracht.

Dat het u allen en de parochie tot
zegen mag zijn!

Pastoor Pieter Scheepers



EVEN VOORSTELLEN . ..

Langs deze weg wil ik me graag aan jullie voorstellen.

Mijn naam is Sacha Steijaert, vanaf 1 januari 2021 de nieuwe pastoor
van de heilige Franciscusparochie. Voor mij is dit de eerste benoeming
als pastoor, want tot nu toe heb ik telkens gewerkt als kapelaan.

Dus eerlijk gezegd wel een beetje spannend, maar dan op een goede
manier. Ik heb alle vertrouwen in deze reis die ik vanaf 1 januari ga
maken en zie er naar uit !

Hoe moet je jezelf voorstellen aan mensen via een geschreven stukje?
Misschien maar goed dat ik gewoon iets over mij persoonlijk zeg.
Geboren, 46 jaar geleden in Zeeuws-Vlaanderen (nee, dit is géén
Belgié), opgegroeid aan de kust in het hele kleine dorpje Hoofdplaat.

Ik kom uit een fijn gezin met vader Theo als metselaar en moeder
Annelies die werkte bij de stichting Thuiszorg. Mijn ouders werkten
echt hard om ons het goede te geven. Tegelijkertijd vroegen ze ook wel
iets van ons — het was niet echt luilekkerland bij ons thuis. Maar ik ben
hier dankbaar voor. We zijn thuis met drie kinderen: een zus, een broer
en ik.

Na de MTS en HTS heb ik als ingenieur bij
Philips in Nijmegen gewerkt en later bij
een Amerikaans bedrijf. Hele fijne banen
en hele inspirerende werkomgevingen en
mensen. Hier heb ik veel geleerd over het
vak, maar ook over het leven. Als priester
prijs ik me gelukkig met de ervaring van
een baan, eigen huis, tuintje, koken en
huishouden doen. Je neemt dan zaken
niet als vanzelfsprekend aan. Dingen kos-
ten soms moeite en komen niet vanzelf.

In de krant werd ik voorgesteld als één of
andere hard-rockende priester. Alle joviale
bedoelingen van de journalist ten spijt, dit
is wel een beetje overdreven.
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Inderdaad, ik speel graag gitaar, maar ik lees veel en ga graag zwem-
men en wandelen. Als priester vind ik het heel

belangrijk om contact te hebben met mensen. Het is een voorrecht van
een priester om deel uit te mogen maken van mensen hun leven.

In gewone zaken, maar vaak ook op scharniermomenten van het leven.
Dat is heel bijzonder. Dat is een genade. Een kadootje van God.

Er is zoveel te zeggen en er is zoveel dat ik zelf aan jullie zou willen
vragen. Misschien moet ik stoppen met typen en gewoon met het vaste
voornemen verhuizen naar De Peel om in nabije toekomst veel met
jullie te praten en vooral te luisteren.

Voor iedereen: een goede gezondheid toegewenst in de Adventstijd
en een alvast een Zalig Kerstmis !

Groeten, Pastoor Steijaert

NIEUWE KAPEL IN SOMEREN-EIND

De inwijding van de kapel, op de begraafplaats
aan de Lambertusstraat in Someren-Eind is
uitgesteld tot het voorjaar.

De kapel is, in de wintertijd, al wel dagelijks
geopend, van 9.00 uur tot 17.00 uur,

voor een gebed of kaarsje bij Maria.
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Diakenwijding

Zaterdag 7 november was het
dan zover. De dag dat ik de
diaken-wijding zou ontvangen !
Veel mensen vragen dan:

“Hoe was het?”.

Op dat moment ben ik even stil,
want dan moet ik even nadenken
wat voor antwoord ik hier op moet
geven.

Moet ik vertellen hoe de wijding in
zijn werk ging of moet ik iets vertel-
len over hoe ik het ervaren heb?
Moet het een beschrijvend
verhaal zijn of een verhaal over
gevoelens?

Het beschrijvend verhaal is niet
zo moeilijk:

Je kunt het hele gebeuren terug-
kijken op YouTube. Scan daarvoor
bijvoorbeeld deze QR-code:

Je ziet dan de hele wijdingsdienst
met alle bijpbehorende rituelen.

Wat voor mij dan overblijft om te
vertellen is:
“Hoe heb ik het ervaren?”.

Dit is meteen het moeilijkste.

Het is best moeilijk om te om-
schrijven wat er door je heen gaat
in dat half uur.

Ten eerste voelde je de verbonden-
heid met de 5 anderen.

We waren een week van te voren
samen op retraite geweest, en dat
schept al een band met elkaar.

Je spreekt met elkaar je drinkt in
de avonduren wat en leert elkaar
steeds beter kennen.

Op vrijdagmorgen oefenen en
zaterdagmorgen vroeg uit de
veren om toch maar zeker op tijd
te zijn in Den Bosch voor het grote
gebeuren.

Eenmaal aangekomen gaat alles
heel erg snel en voor je het weet
begint het wijdingsgedeelte.

Het meest indrukwekkende is het
moment dat je op de grond ligt.
Voor veel mensen is dit een raar
iets.

Je ligt daar vol overgave op de
grond terwijl de litanie wordt
gezongen.

Wat er dan door je heen gaat is
iets heel aparts.
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De hele litanie duurt ruim 10 minu-
ten, maar voor mij leek het maar
een paar minuten.

Het geeft ook een speciaal gevoel
van verbondenheid met alle aan-
wezigen en “alle heiligen” die
worden aangeroepen.

Een gevoel dat moeilijk is te
omschrijven maar wel heel speciaal
en heel rustgevend, iets wat ik nog
nooit eerder had gevoeld.

Een ander ritueel is het “bekleden”.
De stola wordt omgedaan, en de
dalmatiek. Dit werd gedaan door
Maria, mijn vrouw.

Ook dit is een speciaal moment
omdat je er toch ook voor een deel
samen naar toe bent gegroeid.

Al met al is het voor mij een indruk-
wekkend gebeuren geweest waar
ik nog vaak aan terug denk.

Langs deze weg wil ik dan ook
iedereen bedanken voor de app-
jes, kaartjes, berichtjes die ik heb
mogen ontvangen.

Het is echt fijn om te ervaren dat
zoveel mensen met je meeleven
op dit speciale moment !

Jack Swaanen,

permanent
diaken.

Omdat geloven géén

verzameling regeltjes is.

Een prachtig boekje met verrassende
gedachten bij de lezingen van elke dag

van de Advent.

Er liggen enkele exemplaren

in de kerken van Asten en Ommel.
De boekjes zijn ook te bestellen via
dienstencentrum@kcv-net.nl

of tel. 0492-554644 (kantooruren).
Richtprijs:

€ 4,80, te betalen aan de KCV
(niet aan de parochie !)
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IKELE VRAGEN AAN DE PASTOOR

Onze inmiddels bijna oud-pastoor Pieter Scheepers
heeft het deze maand druk met verhuizen.

En hij heeft al meerdere interviews gedaan bij Siris-
Radio en -TV.

Hij was wel bereid om enkele vragen te
beantwoorden over de tijd die hij in onze parochie
heeft mogen werken.

Waren er bijzondere ontmoetingen?

Heel veel zelfs | Met mensen van groot en klein; jong en oud.
Kerk-betrokken, zoekend en kritisch op afstand.

In de kerk, aan de keukentafel, op straat; in de pastorie of bij mensen
thuis, en een paar dagen per jaar zelfs in de kroeg.

Wat betekent geloven vandaag?

Ontdekken wat de boodschap van Jezus is,

en proberen die gestalte te geven in je eigen leven.

Beseffen dat je de moeite waard bent zoals je bent, wat anderen daar
ook van mogen vinden: omdat God je z6 gemaakt heeft !

Vanuit de opdracht van het Evangelie te bouwen aan een wereld waar
het goed is om te leven en waar veel naast elkaar kan bestaan,
zonder dat het elkaar uitsluit.

Leven in een geloof dat het bij de dood niet ophoudt, maar verder gaat
in het Vaderhuis, waar ruimte is voor velen.

Hoe kijkt u terug op Asten?

Gastvrij, bedrijvig en gezellig.
Ik heb hier ontzettend graag gewoond, geleefd en gewerkt.
Trots op de kathedraal van De Peel en ons eigen Witte Huis.



Hoe kijkt u naar uw verhuizing?

Een zucht als ik kijk wat een mens in een paar jaar aan spullen kan
verzamelen - en die moeten nu allemaal ingepakt en verhuisd worden.
Ik ben blij als dat achter de rug is....

Wat zou u als pastoor deze parochie vandaag nog
mee willen geven?
Een laatste aansporing, bemoediging of iets dergelijks.

Blijf trouw aan je geloof.

Blijf je inzetten voor de levensvatbaarheid van de geloofsgemeenschap.
Kijk naar de toekomst en werk mee aan eenheid.

Ook al vinden we het misschien vervelend,

die ene parochie moet er toch komen.

Zet er samen de schouders onder en doe dit met eerlijkheid en respect !

VAN AFSCHEID NAAR INSTALLATIE

Vanwege corona is het lastig om afscheid te nemen van pastoor
Scheepers. Hetzelfde geldt voor het moment en de manier waarop
de nieuwe pastoor Steijaert geinstalleerd zal worden.

Beide gebeurtenissen zouden normaal gesproken in grote, druk-
bezochte vieringen plaatsvinden.

Afscheid, inwerken en overdracht zijn al wel in gang gezet.

Vanwege de maximale groepsgrootte van 30 (hopelijk binnenkort 100)
personen is de kans groot dat u niet persoonlijk afscheid zult kunnen
nemen van pastoor Scheepers. Gelukkig heeft hij ook nog altijd een
mailadres en een brievenbus...

Volg voor meer informatie over afscheid en installatie de mededelingen
in de kerken, op de website en in de lokale pers.
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Licht.

Jij wees drie wijzen de weg
zo'n tweeduizend jaar geleden
maar je schittert sindsdien
door afwezigheid:

Ster van Bethlehem
waar ben je gebleven?
we tasten in het duister
al onze wijzen ten spijt’.

Ben jij misschien
een spel van woorden
een Licht uit, Spot aan’
Bijbelse taalakkoorden
die wij vergeten zijn
te verstaan?

Is het soms
Spotlight’ van Bethlehem
op een kind gericht
een ster in de kribbe
geboorte van het licht?

Arnold de Boer, 15-10-2019.
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“’t Hijgend hert, der jacht ontkomen.. ..

In de Noord-Franse stad Compiegne zullen ze raar opgekeken hebben
toen er een hert uit het bos de stand binnen kwam strompelen.

Het dier werd achtervolgd door jagers en honden in een drijfjacht.

En de enige veilige plek die het kon bedenken, en waar het met zijn
laatste krachten naar toe kon strompelen, was nota bene de stad, waar
mensen wonen, dezelfde ‘soort’ als de jagers die het achtervolgden . . .

Het dier was doodmoe en snakte naar water.
En dat kennen we natuurlijk van Psalm 42.

In deze Coronatijd kunnen we ons meer dan ooit net als dat hert voelen.
Snakkend naar rust, naar veiligheid, naar verfrissing - naar leven.
Snakkend naar God, naar de God die redt.

Hoe troostrijk is dan zo’'n Psalm, hier in een oude protestante berijming:

“Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die s daags zijn gunst gebiedt.
‘k Zal in dit vertrouwen leven,
en dat melden in mijn lied.

‘k Zal mijn God ook in de nacht
zingen, daar ik Hem verwacht,

en mijn hart, wat mij moog’ treffen,
tot den God mijns levens heffen !”

Het hert is trouwens door een dierenarts verdoofd
en overgebracht naar een bos waar geen jagers zijn.



TJE KERSTMIS VIEREN .
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De tweede coronagolf blijft voortduren, en daarom kunnen we dit jaar
maar beperkt Kerstmis vieren. Er zullen veel minder mensen dan normaal
bij de vieringen aanwezig kunnen zijn.

De coronamaatregelen kent u intussen wel uit uw hoofd, maar er zijn wel
enkele kleine toevoegingen.

De situatie is momenteel als volgt: (status 4 december)

Er zijn vooralsnog maar 30 personen welkom per viering.
De verwachting is dat dat nog wel even zo blijft.

In de meeste gevallen dient u zich aan te melden voor de viering.
Asten:

Donderdag 10.00-16.00 en 19.00-20.00 uur bij het secretariaat,

telefoon 0493-691315,

Heusden:

Donderdag + vrijdag 18.00-19.00 uur bij Wim van Bussel: 06-57114410.
Ommel:

Donderdag + vrijdag 14.00-16.00 uur bij Christa Haazen: 06-57278346.
Someren-Dorp:

Vrijdag 9.00-11.00 en 19.00-20.00 uur bij Patricia Kloppers: 06-49760202.
Someren-Eind:

Via Nelly van Houts, per mail, voordeur of telefoon: 0493-493100.

Sluis XIII:

Aanmelden aan de veur. Vol = vol !

Lierop:

Woensdag + vrijdag 10.00-12.00 uur op de pastorie of via 0492-331215.

U kunt zich zelfs voor één weekeind tegelijk aanmelden.
Zit een viering volgeboekt, dan wordt u met voorrang een plaats aan-
geboden voor de week daarop.

Was de viering al volgeboekt? Of bent u vergeten te reserveren?
Bent u niet fit, of vindt u het te riskant om naar de kerk te komen?
Elke zondag om 10.00 uur kunt u via NPO2 live een Eucharistie-
viering ergens in Nederland volgen.
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Met ingang van 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht
in de publieke binnenruimte. Gebedshuizen zijn door de regering uitge-
zonderd van deze verplichting. De bisschoppenconferentie heeft er een
‘dringend advies’ van gemaakt. De parochie heeft het vervolgens alsnog
verplicht gesteld. Maar er wordt niet overal even streng op toegezien.
Hoofdzaak is dat iedereen altijd verstandig met elkaar om blijft gaan.

Zijn er mensen besmet met Covid-19 en zijn die via bron- en contact-
onderzoek herleidbaar tot een bepaalde kerk, dan kan deze tijdelijk
gesloten worden. Het is niet leuk, maar mocht u positief getest worden,
neem dan wel uw verantwoordelijkheid en meld de kerk bij het onder-
zoek, in het belang van ons allen.

Wijwater is voorlopig niet in de kerken te vinden vanwege besmettings-
gevaar. Maar u kunt contact opnemen met de priester van de betreffen-
de locatie als u een flesje wijwater nodig hebt.

Uitvaarten en huwelijken kunnen in kleine kring (30 personen — onder
voorbehoud), in beperkte tijd en vorm doorgaan.

U kunt ook het afscheid op dit moment eenvoudig houden en later
alsnog een ‘normale’ uitvaart- en herdenkingsviering houden.

Uitvaartcentra e.d. beschikken over technologie om vieringen te filmen
en online uit te zenden. De parochie niet. Maar wie weet hoe je een
uitvaart, huwelijk of doop in beperkt gezelschap kunt flmen om daarbij
anderen elders live mee te laten kijken en daar wel over beschikt krijgt
daarvoor de ruimte.

Handen schudden bij de vredeswens doen we niet. Maar een knikje,
een zwaai of iets dergelijks mag uiteraard wel. Daarmee kunt u zelfs nog

méeér mensen de vrede wensen dan door handen te schudden !
Verkoudheidsachtige klachten ? Blijf dan thuis !

Let op, dit zijn de afspraken zoals ze gelden op 4 december.
Volg de parochiewebsite en Het Peelbelang en ’t Contact
voor wijzigingen in de coronamaatregelen,
voor de vieringen rond Kerstmis en Oudjaar/Nieuwjaar
en voor aanwijzingen over het aanmelden voor de vieringen.



Francisces.

CORONA-ADVIES VAN . ..
KERKHERVORMER LUTHER !

Wij zijn echt niet de eersten die een flinke pandemie meemaken.

Denk maar aan de “Spaanse Griep” die de wereld teisterde in 1918-20.
Interessant detail is dat de Spaanse griep niet uit Spanje kwam. Dit virus
is waarschijnlijk meegekomen met Amerikaanse soldaten in de Eerste
Wereldoorlog, en heeft zich via Spanje over Europa verspreid. Men
vermoedt dat het een gemuteerd dierziekte-virus was, dat door spoor-
arbeiders uit China mee was genomen naar Amerika . . .

In de Middeleeuwen werd Europa regelmatig geteisterd door de pest en
andere ziektes. Tijdens de pest-epidemie van 1347-51 in Frankrijk wer-
den soms letterlijk de hele dag uitvaartmissen gelezen, waarbij mensen
in kolonne met hun overledenen aan de ene kant de kerk binnen liepen,
een tijdje naar de Mis luisterden en er aan de andere kant weer uitliepen
naar een massagraf !

Wij hebben veel meer medische kennis dan de generaties voor ons.
Maar ook in deze tijd hangt veel af van ons eigen gedrag.

Toen de pest uitbrak in Wittenberg in 1527 gaf kerkhervormer Maarten
Luther het volgende advies aan voorgangers.

Lang geleden, maar de situatie nu lijkt erg op die van toen:

"Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en beschermen.
Vervolgens zal ik ontsmetten, de lucht helpen zuiveren,

medicijnen toedienen en die ook zelf nemen.

Ik zal plaatsen en personen mijden

wanneer mijn aanwezigheid niet noodzakelijk is,

om te voorkomen dat ik besmet raak

en dan door mijn onachtzaamheid ook anderen besmet,

met mogelijk hun dood tot gevolg.

Als God mij tot zich wil nemen, dan weet Hij mij te vinden.

Tot die tijd zal ik doen wat Hij van mij verwacht,

en ik zal niet verantwoordelijk zijn voor mijn eigen dood

of de dood van anderen.

Maar als mijn naaste mij nodig heefft,

dan zal ik hem niet mijden maar vrijmoedig naar hem toegaan.

Z0 is een Godvrezend geloof:
het is niet onbezonnen en roekeloos en het stelt God niet op de proef.”



rcisces

GEBED TEGEN CORONAVIRUS

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden,
wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden van het coronavirus.

Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen:
wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg
en het openbaar bestuur,
dat zij uw Nabijheid en zegen mogen ervaren
in hun werk ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is
voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop,
zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.

Amen.



L O

De KMd&/pW ~ voor wie jong vow haut is

Serie “Exodus”, deel 58

Een raar lied

Er was een feest aan de gang, daar aan de oever van

de Rode Zee.

Een zingende, juichende menigte danste langs de kust.

Ze zongen dankliederen voor God, ze trommelden en rinkelden
en joelden en viogen elkaar om de hals,

en dansten dan weer verder in kringen en rijen.

Ergens daartussen stond Mozes nog met zijn staf in zijn handen,
terwijl zijn zus Mirjam met alle vrouwen een lied zong

terwijl ze op de tamboerijn speelde.

Kortom, er was daar een spontaan feest.

Mozes zong een lied om God te eren.

Hij vertelde het hele verhaal van de doortocht nog eens,
maar nu als een gebed, tot God gericht.

Het is wel leuk om eens te kijken wat hij eigenlijk zong.

“De Heer is mijn kracht en mijn lied,
Hij is mijn redding geweest !”.

Dat is mooi, want daar hebben wij 66k wat aan.

God is onze kracht.

Dat betekent:

als je gelooft in God en dicht bij Hem blijft,

als je elke dag tijd neemt om te bidden en Hem te danken,

als je al je problemen of vragen aan Hem voorlegt,

zoals je bij een vriend of bij je vader zou doen -

dan zal Hij je zeker helpen, Hij zal je leiden,

Hij zal je laten zien wat je moet doen,

en Hij zal je rustiger maken en je moed geven om dat ook te doen.

“De Heer is een krijgsheld !”, zong Mozes,
“Heer, uw rechterhand verpletterde de vijand !’
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Als wij aan God denken, denken we al gauw aan liefde,

aan wijsheid, aan een goede Vader, aan een genezer, zoals Jezus.
Maar God is dus niet alleen lief en wijs en rustig,

Hij is ook een Generaal die een leger van engelen aanvoert

om de mensen die bij Hem horen te helpen en te beschermen.

En dan nog een mooie:

“Door de adem van uw neus werd het water omhoog gestuwd !”.
Zie je dat al voor je?

God als een soort boze stier, die met zijn poten stampt

en woedend met zijn neus snuift - tot Hij aanvalt?!

Bijna alle mensen in de tijd van Mozes hadden vee

of leefden in een omgeving met veel boeren en veel dieren.
Als Mozes ooit dus een boze stier heeft gezien,

dan vond hij dat blijkbaar een mooie omschrijving voor God,
voor hoe God voor zijn volk strijdt !

Zo wordt in iedere tijd weer iets anders over God ontdekt...

Maar het lied van Mozes gaat nog verder.

En nu wordt het pas echt raar, want het tweede stuk

vertelt dingen die in die tijd nog helemaal niet gebeurd zijn !
Verhalen die pas honderden jaren later zouden plaatsvinden.

Waarschijnlijk heeft iemand dat stukje er later aan toegevoegd.
De Bijbel was in die tijd nog lang niet klaar en niet goed geordend.
En er hebben veel mensen aan meegeschreven,

soms ook over dezelfde gebeurtenis.

Maar dit laatste stukje lied kan ook een profetie zijn:

een voorspelling of belofte, die Mozes van God mocht uitspreken.
Het is dus best een raar lied, maar wel erg interessant.



DE TWEE KRUIKEN

Een antiek verhaal vol levenswijsheid uit
China.
“Een oude vrouw droeg twee kruiken aan
een stok over haar schouder.
De ene kruik was perfect,
de andere had een barst.
Als ze water ging halen uit de rivier
kwam ze thuis met een volle kruik
en een halfvolle kruik.
De perfecte kruik was trots op zijn prestatie,
de beschadigde schaamde zich, dat hij onderweg zoveel water verloor.
Na lange tijd bood hij zijn excuses aan, maar de vrouw lachte en zei:
Heb je nooit gezien,
dat er aan jouw kant van de weg mooie bloemen staan,
en aan de andere kant niet?
Ik heb aan jouw kant bloemen geplant,
want ik wist dat jij ze elke dag water zou geven.
Aan jou dank ik de bloemen waarmee ik mijn huis feestelijk maak.
Ik dank je wel 1.“

Dat verhaal is een mooie opsteker voor ons, die niet perfect zijn.

Afgezien van een paar succesnummers, bij wie altijd alles meezit en die
overal slagen, moeten de meesten van ons het doen met een paar barsten
in ons leven en in onze mogelijkheden.

Jezus heeft het in zijn parabels over mensen met tien talenten of met vijf
talenten, terwijl er eentje het moet zien te klaren met één talent.

Maar Jezus’ hart gaat altijd uit naar die laatsten:

mensen de niet in tel zijn en op wie wordt neergekeken.

Tollenaars en zondaars zullen eerder het Rijk Gods binnengaan

dan de zelfvoldane Schriftgeleerden, tegen wie wordt opgekeken.



-
2

Jezus koos ook geen perfecte leerlingen.

Petrus ging meermalen in de fout,

en toch maakte Jezus hem tot steunpilaar voor de Kerk.

Paulus maakte ruzie met Barnabas en Marcus,

zodat die niet meer met hem mee wilden.

Er was altijd wat.

Jezus koos onvolmaakte mensen met gebreken

om zijn blijde boodschap over de wereld te verspreiden.

En dat is nog steeds zo.

Je hebt priesters die niet kunnen preken,

maar die wel een luisterend oor hebben vol empathie

en die zo een vertrouwenspersoon worden voor velen.

We lopen allemaal averij op in ons leven.

Als we dat beseffen zullen we milder zijn

ten opzichte van de tekortkomingen van anderen.

We moeten werken met de talenten die we hebben gekregen.
Als er dat geen tien zijn, maar vijf,

zal God tevreden zijn dat we daarmee ons best doen.

Jezus waarschuwt wel, dat we onze talenten niet in de grond moeten stoppen,
al is het er maar één.

Werk er mee en je zult zien dat het prachtige vruchten voortbrengt.
Zoals de barst in de Chinese kruik zorgde voor mooie bloemen,
die de vrouw blij maakte.

Pater en oud-pastoor
Piet Schellens SCJ



Onze pelgrim is nog altijd onderweg naar Assisi . . .

Van Valfabbrica tot Assisi

Inmiddels wandelen we een week. Een week van afzien, pittig klimmen,
regen en stilte. Wat zullen we in Assisi aantreffen?

Vandaag lopen we van Valfabbrica naar Assisi. Valfabbrica houdt
verband met de gebeurtenissen in de Benedictijnenabdij Santa Maria
in Vado Fabricae.

Niet ver van het middeleeuwse centrum van Valfabbrica ligt het vredes-
pad, dat door de lokale autoriteiten werd aangelegd ter gelegenheid
van het grote jubileum van 2000. Men heeft geprobeerd zoveel moge-
lijk de oude route die Sint Franciscus liep te volgen naar Gubbio.

‘s Morgens bij ons vertrek uit Valfabricca begint het rustig. Het eerste
deel van de wandeling voert door het bos. Ook nu weer veeleisende
beklimmingen.

Het gebied waar we doorheen lopen is bezaaid met kleine dorpjes. De
vele prachtige oranje viekken liggen tegen de verschillende hellingen.
Een getuigenis van de invloed van de mens, die elk hoekje van deze
prachtige vallei heeft geéxploiteerd. In de buurt

van Nocera zijn tal van dorpen met oude overblijf-

selen van middeleeuwse kastelen, oude kerken

en waardevolle, heilige fresco’s.

Na dagen van rust en stilte ontmoeten we op dit
traject onze tweede medepelgrim. We ervaren
het als aangenaam weer eens wat over de
pelgrimage te kunnen uitwisselen.

Het is een Fransman.

Hij spreekt vioeiend Engels.

Hij vertelt dat hij in Amsterdam heeft gestudeerd,
en blijft net als wij een dag extra in Assisi.
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De ontmoeting is van korte duur, want we moeten allebei weer verder.
Zo is zo’n pelgrimswandeling ook altijd verder gaan en opnieuw
afscheid nemen.

Opnieuw een pittige klim. Gelukkig komen we al snel, bij de begraaf-
plaats van St. Niccolo, een picknickbank tegen. Even een klein
momentje rust voor ons. Maar de tijd dringt; we moeten verder.

We passeren een kruis waar pelgrims stenen neerleggen.
Zo'n steen staat symbool voor het achterlaten
van ballast. Wij mensen sjouwen zowel letterlijk
als figuurlijk heel wat mee in ons leven.
Veel van die dingen ben je beter kwijt dan rijk.
Dat is ook wat je op zo’n pelgrimswandeling
ervaart.

Als we afdalen op een rotsachtig tractorpad zien

we Assisi, dat zich in de verte over de heuvel

uitstrekt.

Bij het naderen van Assisi zie je het harmonieuze

en imposante ensemble van het Heilig Klooster

en de Basiliek van San Francesco (St. Franciscus)
met de stad Assisi. Je komt Assisi binnen vanuit Porta San Giacomo,
van waaruit pelgrims de stad verlieten om naar Santiago de Compos-
tela of Rome te gaan.

Morgen gaan we het graf van Franciscus bezoeken !
Arnold Spijker



“Vol verwachting klopt ons hart...”

Ongetwijfeld heb je deze tekst een tijdje terug gehoord - met gekleur-
de, roetveeg of zwarte Pieten erbij.

Het Sinterklaasfeest met alle cadeautjes, surprises die gemaakt zijn:
gezelligheid ten top in deze donkere dagen.

Vol verwachting klopt ons hart:

Natuurlijk ziet iedereen uit naar de Kerstdagen van gezellig samenzijn,
mooi versierde kerstbomen, lekker eten enzovoort. We zien er naar uit !

Hou je van taal? Het Engelse “adventure” en ons “avontuur” komen van
het Latijnse “advenire”, wat zoveel betekent als “uitzien naar wat komen
gaat”. Herken je het woord “Advent” ?

Ook in de Adventstijd (4 zondagen voor Kerstmis) kijken we uit naar
Kerstmis.
We zien uit naar wat komen gaat: we gaan op avontuur naar Kerstmis.

Vol verwachting klopt ons hart: maar waarvoor klopt ons hart?
Voor de gezelligheid, voor de kerstboom, voor het eten of voor........

Vol verwachting uitzien naar de geboorte van het kindje Jezus.

Een bijzonder kind: een kind dat ons laat zien hoe we met elkaar en
met de wereld om moeten gaan. Een kind dat ons laat zien dat er een
God is die het goed met je voorheeft.

Vol verwachting op avontuur gaan naar die aloude Kerststal met het
prachtige Kerstverhaal. Samen met het Kerstkind op avontuur, samen
jezelf en God proberen te ontdekken. Geen alledaags avontuur, maar
wel een avontuur waar je mens van wordt.

Jack Swaanen, permanent diaken
Jack is bereikbaar via |.swaanen@rkfranciscus.nl .
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DUBBEL FEEST
BlJ KERKKOOR ST.CECILIA IN OMMEL

Op zondag 22 november werd in de kerk van Ommel de ‘Ceciliamis’ op-
gedragen bij gelegenheid van het jaarlijkse Ceciliafeest van het Kerkkoor
Sint Cecilia uit Ommel.

Dit jaar was de feestdag anders dan anders omdat het koor, - voor het
eerst in haar geschiedenis, - niet kon zingen vanwege de huidige corona-
maatregelen. Toch wilde kapelaan van Overbeek en het koor deze
bijzondere dag niet zomaar voorbij laten gaan. De reden daarvoor was
tweeledig: het Gemengd Kerkkoor Sint Cecilia vierde haar gouden
jubileum, en Lies van Bussel-Janssen was tevens 50 jaar koorlid !

Eind 1969 werd er bij de jaarvergadering van het mannenkoor van Ommel
besloten dat ook dames werden toegelaten tot het koor. De toenmalige
pastoor Vromans deed in de kerk van Ommel een oproep; een oproep
die ook zijn vruchten zou afwerpen. De toenmalige secretaris van het koor
vermeldde met grote trots in het jaarverslag van 1970 dat er maar liefst

14 dames zich hadden aangemeld om het koor te komen versterken, en:
‘mijns en ons aller inziens’ — zo schrijft hij, - ‘met veel succes, want de
samenwerking en onderlinge geest tussen directeur en leden is in één
woord geweldig, gezellig op de goed bezochte repetities.’

Eén van die 14 dames was Lies van Bussel-Janssen.
Zij was één van de pioniers bij de vorming van een
Gemengd Kerkkoor. Ook is zij nog de enige dame
die over is van degenen die vanaf het prille begin lid
waren. Naast het zingen zelf, was Lies van 1978 tot
1993 bestuurslid.

Als teken van waardering en dank, ontving Lies een
mooi beeldje van het koor, een kaars namens de
parochie en een bos bloemen.

Ook het Kerkkoor zelf werd gehuldigd. Voor hun grote inzet in de afgelo-

pen vijftig jaar bij de vele plechtigheden in de kerk van Ommel, - denk

daarbij aan de uitvaarten, huwelijken, jubilea, zondagsmissen, processies
en het
Plechtig Lof, -
ontvingen zij
het zilveren
Mariaschild
van Onze
Lieve Vrouw
van Ommel.
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Hedige

ZANGVERENIGING ComboCantorif

Voor zover ons koor binnen de
Franciscus parochie nog niet bij
u bekend is stellen wij ons graag
even aan u voor.

ComboCantorij is in 1987 door de
toenmalige pastoor Verhees
op-gericht als jongerenkoor van

de parochie H. Lambertus te
Someren. De gemiddelde leeftijd
van deze jongeren is inmiddels wel
toegenomen, maar daarmee ook
het enthousiasme van de leden.

Onder leiding van onze gedreven
dirigente Emmy Stultiéns-Vries, en
begeleid door ons zeer ervaren
combo, bestaande uit dwarsfluit,
drums, keyboard en contrabas,
luisteren we nu al ruim 33 jaar de
vieringen in de H. Lambertuskerk
op. Gemiddeld doen we dit zo’'n
dertien keer per jaar. Daarnaast
worden we graag uitgedaagd en
nemen we met enige regelmaat
deel aan concerten met andere
koren of muziekgezelschappen.

Repertoire

Ons repertoire is zeer divers;

van wereldberoemde pophits tot
traditionele musicalsongs, waarbij
we met de feestdagen Pasen en
Kerstmis de liedjes aan het thema
aanpassen.

Naast het samen zingen is vooral
gezelligheid heel belangrijk. Samen
koffie drinken na de wekelijkse
repetitie, de nieuwjaarsborrel en va-
kantieborrel en niet te vergeten de
jaarlijkse feestavond getuigen hier-
van. Deze gezelligheid zie je ook
op een andere manier terug, aan-
gezien meerdere leden al vanaf de
oprichting in het koor zitten !

Rabobank Club Support

Hoewel we door Corona maar

heel beperkt actie hebben kunnen
voeren onder kerkgangers en leden
van de Rabobank, hebben we toch
ons best gedaan om zoveel moge-
lijk stemmen te winnen voor ons
koor.

Het resultaat van de Rabobank
Club Support actie was ondanks de
Coronacrisis voor ComboCantorij
dan ook boven verwachting.
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Dit jaar mochten we mede dankzij
uw stem een bedrag van € 770,- in
ontvangst nemen - slechts vijftien
euro minder dan vorig jaar.

Fijn dat Rabobank op deze manier
de verenigingen, en daarmee de
gemeenschap wil steunen, en fijn
dat u als kerkganger onze muziek
tijldens de missen weet te waarde-
ren.

Coronacrisis en repetitie

Eris in de media al veel aandacht
aan geschonken, en ook de dage-
lijkse nieuws-update zorgt er wel
voor dat we in de greep blijven van
het Coronavirus. ledereen heeft in
zijn directe omgeving inmiddels wel
een familielid, vriend, collega of
kennis die direct of indirect kampt
met de gevolgen van dit virus.

Ook wij hebben het zekere voor het
onzekere genomen en onze repeti-
ties bij de eerste lock-down stilge-
legd. Tussen de eerste en tweede
lock-down konden we in de maand
september héél voorzichtig en met
inachtneming van voldoende veilig-
heidsmaatregelen toch nog enkele
keren kunnen repeteren.

Het was fijn om elkaar weer te zien
en bovenal fijn om weer even met
elkaar te kunnen zingen, ook al was
het maar van korte duur.

Alle hoop is nu gevestigd op de ont-
wikkelde vaccins, we kunnen niet
wachten om komend jaar in de
Lambertuskerk onze stem weer te
laten horen.

Komt u dan ook luisteren?

Dat is Combo Cantorij.
Nieuwsgierig geworden?

Veel meer over ons kunt u te
weten komen via onze website
www.combocantorij.nl
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“Waar zit hier het lichtknopje?” -
Deze tijd maakt je meer bewust
van wat belangrijk is. Je carriére,
je vakantie, je uiterlijk, je uitgaans-
leven - die dingen helpen je lekker
in je vel te zitten.

Maar intussen is het fijn als je
coronavrij kunt blijven.

Als je familie en vrienden coronavrij
blijven.

Of, als er iemand besmet raakt,
dat het niet ernstig wordt.

En het zou fijn zijn als je je baan
houdt, als musea en horeca de
crisis overleven, als je in lockdown
niet overspannen raakt.

De rest pak je later wel weer op.

Of: hoe fijn is het als je het licht-
knopje in je hotelkamer kan vinden
- dat lijkt nu wel iets uit een ander
tijldperk ! -, en daarbij niet per
ongeluk op de knop van het brand-
alarm drukt.

En als je het hebt gevonden,

dat de lamp dan ook nog aan gaat.

Deze week ging er bij mij thuis een
lamp kapot. En het kan wel even
duren voor die schakelaar gemaakt
is. En tot die tijd zit ik in een half-
donkere woonkamer met rare nood-
lampjes...

Corona schudt de wereld door
elkaar. Corona schudt ook de Kerk
door elkaar. En hoe je de herkomst
van dat virus ook verklaart, we
zouden er goed aan doen wakker
te worden. Want het maakt ons
van dingen bewust.

“Gij zijt het licht der wereld”, zegt
Jezus. “Niemand zet een lamp
onder de korenmaat” - want zo
heeft er dus geen mens wat aan.
Bekende citaten.

Maar zijn we ons bewust van de
betekenis?

Door corona mogen we maar
beperkt samenkomen, onder
allerlei rare voorwaarden.

Door corona gaan activiteiten
niet door.

Door corona missen we elkaar.
We missen het zingen.

We missen die fraaie liturgie die we
normaal vieren. “Een Ceciliafeest
zonder koorzang is als een café
zonder bier”, zei iemand laatst.



Maar wat fijn dat we al die dingen
normaal wel hebben.

Wat een feest als we dat, hopelijk,
volgend jaar weer op mogen
pakken !

En intussen moeten wij dus het
licht der wereld zijn. Terwijl we juist
minder kunnen en mogen dan ooit.
De hele wereld zucht onder dat
virus, maar zij heeft niet de
antwoorden die wij hebben.

Wie niet gelovig is mist de
zekerheid van Gods nabijheid.
Een wereld zonder God moet
zichzelf maar zien te redden.

Wij hebben de belofte dat God
ons redt.

Een wereld zonder God zoekt
afleiding, pillen en mindfulness

om rust te vinden.

Wij mogen tot rust komen als
kinderen bij God de Vader, of als
broeders of volksgenoten van
Jezus Messias.

De Heilige Geest waait over de
hele wereld, maar wij mogen zijn
tempel zijn.

De wereld heeft de levenshouding
en de wijsheid van Jezus nodig.
Maar zij zal dat niet snel erkennen.
Hoe kunnen wij, hoe kun jij dit licht
dat ons gegeven is dan op een
standaard zetten, zodat iedereen
het kan zien?

Het mooie is dat God je daar zelf
ideeén voor zal geven als je Hem
daarom vraagt.

Dus DOE dat dan ook !

Vraag Hem wat je kunt doen,
voor de Kerk, de wereld of in je
eigen situatie !

Weet dat jij iets bezit waar de
wereld om schreeuwt zonder het
te beseffen.

Maar hoe zou je daar iets mee
kunnen als je zelf nog langs de
muren tast op zoek naar het licht-
knopje?
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DECEMBER-ACTIE voor de minima ?

In een eerder persbericht is sprake geweest van het
afblazen van de actie dit jaar, terwijl de voor-
bereidingen al in september zijn gestart.

De huidige omstandigheden laten gewoon niet toe
dat de actie op de gebruikelijke manier zou kunnen
plaatsvinden: pech voor de minima in Asten !

=

Edoch: in gesprek met de ondernemer van de PLUS

werd ons een prachtig alternatief aangereikt.

Het jaarlijikse Boodschappenpakket, waarvoor u bij de PLUS zegels
kunt sparen, is een bruikbare vervanging.

Maar . . . dat kost geld.

Ziedaar: ondernemer Erik Gorissen treedt op als hoofdsponsor !
Hij stelde voor dat de Stuurgroep zou proberen om enkele subsponsoren
te benaderen voor de overige financiering, en dat was snel geregeld.
Dankbaar mogen we zijn voor de spontane toezegging van:

TGM management,

het Sint Jorisgilde,

Astein Beheer

en natuurlijk ook de Sint Franciscusparochie.
En zoals gezegd, dank aan Plus supermarkt in het bijzonder.
De actie gaat door !

In goede samenwerking met Onis vluchtelingenwerk zullen er op
dinsdag 15 december 100 pakketten worden verstrekt aan de minima
in Asten. De organisatie daarvan is in handen van Onis.

En zo kan er, voor de zeventiende keer, toch een plezierig december-
cadeau gegeven worden aan mensen in ons midden die het zeer goed
kunnen gebruiken.

Wordt het toch een Zalig Kerstfeest !

De Stuurgroep:
Myriam van den Einden
Harry Verspay

Ad van Lierop

Ben Spronk



Sinds enkele jaren staat er achterin
de kerk van Ommel een gele krat

In deze krat kunnen levens-
middelen worden achtergelaten die
bestemd zijn voor de Voedselbank

in onze regio.

Zonder dat wij het misschien
beseffen, zijn er heden ten dage
heel wat mensen die leven in stille
armoede.

Zeker in de huidige coronatijd zijn
er velen die een beroep moeten
doen op de Voedselbank, omdat zij
financieel niet (meer) rond kunnen
komen.

Wanneer u levensmiddelen over
hebt, - bijvoorbeeld ook uit een
Sinterklaas -of kerstpakket -,
dan kunt u deze achterlaten in de
gele krat.

Vrijwilligers van de Voedselbank
komen elke week de levens-
middelen ophalen en dragen

vervolgens zorg voor een goede

verdeling ervan.

De kerk van Ommel is ieder dag

geopend.
Dank voor uw ondersteuning !

Opbrengst Vastenaktie 2.0

Door de uitbraak van het Corona-
virus moest in maart van dit jaar
de jaarlijkse Vastenaktie abrupt

worden beéindigd.

Daarom hebben wij in oktober
alsnog een actie gehouden onder
de naam: ‘Vastenaktie 2.0’.

De M.O.V.-groep, die deze actie
heeft verzorgd, kan u meedelen
dat er maar liefst € 8670,74 is
gedoneerd aan de goede doelen
in Roemenié, Kenia en Malawi !

Daar zijn wij u allen ontzettend
dankbaar voor !

Ondanks het feit dat wij momenteel
leven in een tijd van onzekerheid
en zorgen heeft u uw medemens in
nood niet vergeten !

Werkgroep M.O.V. en pastores
van de Franciscusparochie
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AKTIE KERKBALANS

In de maand juni is in onze Franciscusparochie de Actie Kerkbalans
weer van start gegaan, onder het motto “Geef voor je kerk”.

Tijdens deze actie vragen we om financi€le steun voor onze geloofs-
gemeenschap. Want u begrijpt, onze kerken kosten geld.

De laatste jaren hebben we een flink tekort gehad op onze begroting.
De parochie krijgt geen subsidie, we zullen er zelf voor moeten zorgen
dat we een sluitende begroting krijgen.

In verband met de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding
van het coronavirus zijn er de afgelopen maanden maar beperkt
kerkdiensten mogelijk geweest, en met een beperkt aantal personen.
Door het vervallen van de kerkdiensten missen we natuurlijk ook uw
bijdrage in de collecte, en er zijn minder misintenties.

Sommige parochianen hebben via een bankoverschrijving een bijdrage
in de collecte overgemaakt: een heel mooi gebaar !

Mede door de huidige situatie is de Actie Kerkbalans dit jaar van extra
groot belang.

Voor nu en voor de toekomst is het belangrijk dat onze financiéle
begroting op orde komt.

Ik wil dan ook een dringend beroep op u doen
om mee te doen met de actie.

Geef voor je kerk !
De rekeningnummers vindt u bij de parochie-informatie.

Ria Timmermans

Penningmeester R.K. Franciscusparochie
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JA...HWJIS ER ZELFS DIT JAAR:
DE GERARDUS-KALENDER !

Ook dit jaar is hij weer te koop, de Gerarduskalender.

Leuk voor een verjaardag, gezellig in de keuken, op kantoor, op het nachtkastje.
De kalender past in iedere schoen en onder iedere Kerstboom,

en u steunt er ook nog een goed doel mee:

het missiewerk van de paters Redemptoristen van Wittem.

De kalender kost € 7,95 .

Dat is inclusief een gratis, dubbelzijdig bedrukt, kartonnen ophangschild,
met aan de ene kant een mooie foto en aan de andere kant een kunstwerk.
Hier kopen is voordeliger dan bestellen in Wittem !

De kalender is verkrijgbaar bij:

Patricia Willems Wolfsplein 6 Asten tel. 0493 — 696825
Marina Driessen Den Akker 10 Heusden tel. 0493 — 695653
Toos van Bussel Den Plak 9 Heusden tel. 0493 — 692082
Toon van de Ven Kloosterstraat 4 Ommel tel. 0493 — 695419
Maria vd Ven—Neervens Offermansstr.32 Lierop tel. 0492 — 331418

NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW!'!

Opbellen naar of langskomen bij de verkopers kan, maar die zijn niet altijd thuis.
En in deze coronatijd is veelvuldig contact minder wenselijk.
Daarom bieden we u een extra bestelservice !
- Neem een envelop.
- Schrijf op de achterkant duidelijk uw naam en adres.
- Schrijf op de voorkant ‘GERARDUSKALENDER’
en het bestel-adres naar keuze:
* voor Ommel: Pastorie, Marialaan 20
* voor Asten:  Patricia Willems, Wolfsplein 6
- Doe GEPAST geld in de envelop
(€ 7,95 per kalender) en plak hem dicht.
De verkopers wisselen dit jaar zo min mogelijk.
Afronden naar boven als donatie mag uiteraard
wel ;-) .
- Doe de envelop op het bestel-adres in de
brievenbus.

De verkoper zorgt dan dat u binnen een week
de bestelde kalender(s) thuis in de brievenbus krijgt.

Van harte aanbevolen !
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VIERINGEN v bE GEHELE FRANCISCUSPAROCHIE

Zaterdag: Beperkt aantal mensen - Vrijwel overal aanmelden !
18.00 uur Someren-Eind (D’n Einder)
17.30 uur Ommel: Rozenkransgebed
18.00 uur Ommel
19.00 uur Heusden: Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
19.00 uur Eegelshoeve (Someren) — tijdelijk vervallen
Zondag: Beperkt aantal mensen - Vrijwel overal aanmelden !

9.00 uur Ommel: Rozenkransgebed

9.30 uur Ommel

9.30 uur Someren-Dorp
10.00 uur Lierop
10.15 uur Kapel Sluis XIll:  Woord- en Communieviering
11.00 uur Asten
Maandag:

8.00 uur Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus

8.30 uur Eucharistieviering Ommel, september t/m. april
10.30 uur Eucharistieviering Zorgcentrum De Lisse — tijdelijk vervallen
18.30 uur Eucharistieviering Sonnehove
Dinsdag:

8.00 uur Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus

8.30 uur Eucharistieviering Ommel, september t/m. april

9.30 uur Eucharistieviering Kapel Missiezusters — tijdelijk vervallen
19.00 uur Ommel: Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament,

daarna Rozenkransgebed en/of andere litaniegebeden.

Woensdag:

8.00 uur Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus

8.30 uur Eucharistieviering Ommel, september tm. April

9.30 uur Eucharistieviering Kapel Missiezusters

(Conventsmis door pastor Willem van de Vrande: welkom !)

Donderdag:

8.00 uur Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus

8.30 uur Eucharistieviering Ommel, september t/m. april
18.30 uur Eucharistieviering Kapel Missiezusters — tijdelijk vervallen
Vrijdag:

8.00 uur Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus

8.30 uur Eucharistieviering Ommel, september t/m. april

Liturgie en Corona: Status 4-12-2020 !

Maximale groepsgrootte is momenteel 30 personen.
Voor gegevens over het aanmelden, zie elders in dit blad.
Wijzigingen voorbehouden en mondkapje op de meeste plaatsen verplicht.

Volg de kerkberichten in Het Peelbelang en ’t Contact, de mededelingen
in de kerk en de parochiewebsite voor de meest actuele informatie !
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VIERINGEN van KERSTMIS

Donderdag 24 december, Kerstavond:

Heusden

17.00 - 19.00 uur

Someren-Eind 17.00 uur

Asten

18.30 uur

Someren-Dorp 18.30 uur

Ommel
Asten

19.00 uur
20.00 uur

Someren-Dorp 20.00 uur

Heusden
Ommel

Vrijdag 25 december, Kerstmis:

Ommel

21.00 uur
21.00 uur

9.30 uur

Someren-Dorp  9.30 uur

Kerst met de kinderen
Eucharistieviering

Woord- en Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Woord- en Communieviering
Woord- en Communieviering
Eucharistieviering

Eucharistieviering
Eucharistieviering

Asten 11.00 uur Eucharistieviering
Heusden 11:00 uur Eucharistieviering
Heusden 17:00 uur Kerst met de Zandtovenaar
Heusden 18:30 uur Kerst met de Zandtovenaar
Heusden 20:00 uur Kerst met de Zandtovenaar

Zaterdag 26 december, Tweede Kerstdag:

Ommel

9.30 uur

Someren-Dorp  9.30 uur

Asten

11.00 uur

Someren-Eind 11.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Heusden 17:00 uur Kerst met de zandtovenaar
Heusden 18:30 uur Kerst met de zandtovenaar
Heusden 20:00 uur Kerst met de zandtovenaar

Afscheid pastoor Scheepers:
Tijdens de viering van 31 december In Asten.

Vermoedelijk begin februari: Installatie pastoor Steijaert.
Pastoor Steijaert gaat al voor op de viering van 1 januari in Someren-
Dorp, en daarna ieder weekeind, te beginnen bij 2 en 3 januari.

De afscheidsviering van pastoor Scheepers en de vieringen van Kerstmis
zijn besloten vieringen met maximaal 30 personen.
Voor informatie over de muzikale omlijsting, en voor de vieringen rond
Oudjaar/Nieuwjaar, zie Het Peelbelang, ‘t Contact en de website.



INFORMATIE H.FRANCISCUSPAROCHIE

Contactgegevens H.Franciscusparochie:

Adres Kerkstraat 2-4, 5721 GV Asten.
Telefoon secretariaat 0493 - 691315

E-mail secretariaat secretariaat@rkfranciscus.nl
Website www.rkfranciscus.nl

Openingstijden secretariaat en bibliotheek:

Maandag 9.30 — 12.30 uur
Dinsdag 9.30 — 12.30 uur
Woensdag 9.30 — 12.30 uur
Donderdag 9.30 — 12.30 uur

19.00 — 20.00 uur
De bibliotheek is verder ook geopend na telefonische afspraak.

Pastoraal team:
U kunt een afspraak maken met €én van pastores.

Pastoor P.Scheepers 0493 - 691315, Spoed: 06 - 12544325

Telefonisch spreekuur: Donderdag 18.30 — 19.00 uur
Kapelaan v. Overbeek 0493 - 691415, Spoed: 06 - 12192197
Pater Zwirs 0492 - 331215

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.
Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact
opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.
Op woensdag is pastoor Scheepers (in principe) de hele dag
voor de parochie afwezig.

Doop, huwelijk jubileum / ziekenzalving zonder spoed:
Aanvragen via het secretariaat,
tel. 691315 of secretariaat@rkfranciscus.nl

—
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Misintenties:

Opgeven van intenties kan via de enveloppen die achter in de kerk liggen,
onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie
verschuldigde bedrag.

Het kan ook telefonisch of per mail. via secretariaat@rkfranciscus.nl .
De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel.
Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.

Kosten: € 12,50 per intentie / naam.

Toevoeging van maximaal 4 namen bij een intentie is mogelijk

voor een meerprijs van € 2,50 per naam.

Intenties die ruim van tevoren bekend zijn worden ook in Het Peelbelang
en ‘t Contact vermeld.

Financién:

We houden ieder jaar in januari of juni de Actie Kerkbalans.

Maar u kunt uw gezinsbijdrage voor onze parochie het hele jaar door
overmaken op rekeningnummer:

NL44 RABO 0163 6400 09 ten name van Franciscusparochie Asten.
Daarnaast heeft iedere locatie een eigen rekeningnummer:

Asten NL44 RABO 0163 6400 09

t.n.v. Parochie H. Maria-Presentatie, Asten
Heusden NL62 RABO 0103 6041 54

t.n.v. Parochie H. Antonius, Heusden
Ommel NL23 RABO 0103 6064 08

t.n.v. Parochie O.L.V. Presentatie, Ommel
Lierop NL32 RABO 0128 8011 23

t.n.v. Parochie H. Naam Jezus, Lierop

Someren-Dorp NL72 RABO 0148 0059 18
t.n.v. Parochie H. Lambertus, Someren-Dorp

Someren-Heide NL46 RABO 0148 1008 64
Parochie H. Jozef, Someren-Heide

Someren-Eind NL14 RABO 0148 0094 84
t.n.v. Parochie O.L.V. Tenhemelopneming,
Someren-Eind



INFORMATIE PER LOCATIE

Locatie Asten: H.Maria-Presentatiekerk
Wilhelminastraat 1-3 (officieel)

Spreekuur op de pastorie te Asten: tel. 0493 - 691315
zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.

Openingstijden van de kerk:

Maandag t/m zaterdag 9.00 — 18.00 uur wintertijd
9.00 — 19.00 uur zomertijd
Zondag 10.15 — 18.00 uur wintertijd

10.15 — 19.00 uur zomertijd
Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:

Maandag t/m zaterdag 9.00 — 18.00 uur wintertijd
9.00 — 19.00 uur zomertijd
Zondag 10.15 — 18.00 uur wintertijd

10.15 — 19.00 uur zomertijd

Locatie Heusden: H.Antonius van Paduakerk
Vorstermansplein 14

Spreekuur op de pastorie te Heusden: tel. 0493 - 699769
Dinsdag 11.00 — 12.00 uur
Woensdag 18.30 — 19.30 uur
Donderdag 11.00 — 12.00 uur

Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang
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Locatie Ommel: O.L.V. Praesentatiekerk
Marialaan 16

Spreekuur op de pastorie te Ommel: tel. 0493 - 691415
in overleg met Kapelaan van Overbeek.

Openingstijden van de kerk met processiepark:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Intenties: aanvragen en betalen via de intentie-envelop in de kerk,
of persoonlijk doorgeven en betalen bij de kapelaan.
Voor plaatsing in Het Peelbelang graag een week van te voren inleveren.

Locatie Someren-Dorp: Lambertuskerk
Kerkstraat 16 - (NB: ook voor Someren-Eind, - Heide en -Sluis XIil)

Op de pastorie in Someren is géén spreekuur meer.
Dit loopt voortaan via Asten.
E-mail: lambertus@rkfranciscus.nl

Intenties: in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld.
Voor plaatsing in ‘t Contact graag een week van te voren inleveren.

Openingstijden van de kerk: op weekdagen 10.00 tot 12.00 uur
op zondagen 14.00 tot 16.00 uur.

Locatie Lierop: Heilige Naam Jezus-kerk
Offermansstraat 3

Spreekuur op de pastorie in Lierop:

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 — 12.00 uur
Tel. 0492 — 331215
E-mail: parochielierop@hetnet.nl

Intenties: in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld,
of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat.
Voor plaatsing in ‘t Contact graag een week van te voren inleveren.



il=

We leven in een rare tifd.
Maar we mogen elkaar evenzogoed een Zalig Kerstfeest toewensen.
Evenzogoed, en des te meer.

Dus bij deze, u allen een Zalig Kerstfeest
en een gezond en gezegend 2021 !

De redactie.



